
1954. 

Een Nationale tentoonstelling om nooit te vergeten. 

Als jongetje van nog geen 10 jaar mocht ook in 1954 Henk ter Agter weer met 

zijn ouders mee naar de Nationale tentoonstelling in Den Bosch, op dinsdag 7 

en woensdag 8 September. Het was die woensdag morgen erg mistig en waar 

anders 2 uur over werd gereden werd er nu een half uur langer over gedaan. 

Bovendien sloeg onder weg bij het jonge ventje de wagen ziekte toe. Het was 

dan ook al 9.30 uur toen de reis geklaard was. Een lange rij van 

belangstellenden stond bij de ingang waar de entree kaartjes werden verkocht, 

was men lid dan kreeg men reductie van één gulden. Het werd die dag 

schitterend weer en we spoedden ons naar binnen in de grote veehallen. In de 

eerste hal stonden aan de rechterkant de 2 jarige hengsten op stand. De 

merries zonder veulens stonden in lange rijen op stand. Het was een 

indrukwekkend gezicht al die gespierde achterhanden te aanschouwen. In de 

tweede hal stonden de volwassen dekhengsten alsmede de merries met 

veulens in stallen. In de derde hal was op dinsdag de individuele keuring al 

afgewerkt. Maar woensdag morgen kon op de grasmat en de sintelbaan de 

keuringen en shows buiten een aanvang nemen. Helaas waren toen we daar 

aankwamen de hengsten met afstammelingen en de vierspannen al gekeurd. 

De hengsten die mee mochten strijden om de Nationale titel werden door de 

onvolprezen spreker Mr. Gerrit Bax opgeroepen om zich te presenteren op de 

sintelbaan. Na hevige strijd mocht zich Nico van Kapelhof kampioen noemen 

met Quarré als reserve en Maurits van Geneind als derde op tal. Prachtig 

gebouwde merries presenteerden zich daarna voor de titel. Deze werd na rijp 

beraad toegekend aan Mirza van Mina met Ninette als uitstekende reserve. 

Mede terug geroepen werden Zora van Eindje de Ronde en Addy van Annie. In 

de middag pauze werd van huis uit mee genomen proviand genuttigd. De 

middag was een schouwspel van demonstraties en shows , waar enorm van 

genoten werd. De voorzitter J.A. Stols reikte de grote prijzen uit met de secr. 

L.A. Bom als zijn secondant. Op de ere tribune zaten verschillende 

hoogwaardigheid bekleders van zowel de regering als het bedrijfsleven. De 

burgemeesters van Den Bosch , aanvankelijk was dat M. van Landschot, later 

Mr. Loeff, waren steeds aanwezig evenals de harmonie van Den Bosch. 

Ontelbare malen heeft Marcel de Dobbelaere uit handen van deze 

burgemeesters ere prijzen voor de fokgroepen en vierspannen in ontvangst 

mogen nemen. Vol verwachting klopte ons hart toen bekend werd gemaakt wie 



de eerste prijs ( merrieveulen ) had gewonnen met de prijsvraag “Wie wordt 

Kampioen” ? Ook Henk had meerder formulieren ingevuld en zo waar één van 

deze was juist vermeld. Men moest naast de kampioen hengst ook de reserve 

en derde op tal goed voorspeld hebben. Maar men moest ook de eerste 3 

hengsten met afstammelingen goed op volgorde hebben geplaatst. Dat waren 3 

hengsten met de namen Nico, die van Beek kwam aan de kop, die van Annie 

stond tweede en van Ella derde. Helaas moest er om de prijzen geloot worden, 

want vele hadden het goed voorspeld, zodat Henk met lege handen terug 

keerde naar Eibergen. Enkele bekende fokkers van die tijd timmeren ook in 

2025 nog steeds aan de weg. We noemen in 3 generaties de Fam. Brooijmans 

uit Tholen. Ook kwam men in 1954 reeds de naam de Buck uit Walcheren 

tegen. Ook een oud oom van A. van der Heijden uit Veghel had toen reeds een 

dekhengst ingeschreven. Th. Manders uit Rips had toen al paarden op de 

tentoonstelling evenals C. Roebroek uit Vilt. Ook nu is het nageslacht nog 

steeds aanwezig op onze prijskamp. De wed. Jos Reinders uit Beesel hadden 

toen al Klerkenhof paarden ingezonden ook nu is er nog altijd deelname van 

een kleinzoon aan onze tentoonstelling. Men kwam toen ook al twee keer de 

naam Wisse tegen, maar dat blijkt geen familie van de huidige fokker te zijn. 

Een zoon van onze latere secr. Ch. Oomen maakte een prachtig gedicht; 

genaamd “Een rijmelarij over 1954 en zijn Trekpaard fokkerij”. Hij vermelde o.a. 

De grootste prijs van dit seizoen had Limburg met zijn kampioen, maar Zeeland  

haalde 130 prijzen bij elkaar, deed het kampioenschap der merriën verwerven 

en bovendien de twee reserven. Honderd dertig prijzen behaalden ze met 

elkaar. Noord Brabant met haar mooie stad “Den Bosch” het is te weten dat 

men daar royaal gastvrijheid vond en zij bescheiden tweede stond. Ze kregen 

90 bekroningen gevolgd door Limburg met 70. De rest verdeelde Noord Oost en 

West, elke provincie op haar best. Tegen het einde van dat jaar kwam het eerste 

Elite predikaat . Het was Yvonne van de Schaapshoeve van A. Bax. De eerste 

Prestatie merrie was Nelly van B.de Jong. Tot heden werden door Henk ter 

Agter alle Nationale tentoonstellingen bezocht. Als jongeling mocht hij de 

paarden van zijn ouders klaar maken en presenteren in Den Bosch. Later heeft 

hij dat voor meerdere fokkers gedaan. We noemen Kroezen, Daggert, Munster. 

Hagreis , Knufing, Steendijk, Asbreuk en van der Werken. In 1990 werd door het 

bestuur een beroep gedaan op Henk om de keuringsverslagen voor “Ons 

Trekpaard en de Haflinger” te schrijven. Vele jaren mocht hij dat doen en zelfs 

14 jaar voor “De Paardenkrant”. Ook in het Belgisch blad zijn meer artikeltjes 

van hem verschenen. Het was een eer om in samenwerking met Wim van 

Lankveld het jubileum boek in 2014 te schrijven over het 100 jarig bestaan van 



de” Koninklijke Vereniging het Trekpaard en de Haflinger”. We hebben het als 

een fijne erkenning ervaren dat onze vereniging ook mij daarna het ere 

lidmaatschap toekende. 

We spreken tenslotte dank uit aan de K.V.T.H., dat zij samen met verenigingen 

op cultureel, historisch, kerkelijk en sociaal gebied in 2013 een aanvraag bij de 

Koningin in dienden om aan mij een Ridderorde toe te kennen. 

Henk ter Agter.  

 

 

Vierspan van Stallen De Dobbelaere 


