Passie-interview met Ben Ysebaert — een leven tussen de trekpaarden

De liefde voor paarden begon voor Ben al op jonge leeftijd. Hij groeide letterlijk op tussen de
trekpaarden. Zijn vader was actief in de fokkerij en binnen het stamboek, waardoor het
paardenleven een vanzelfsprekend onderdeel van het gezin vormde.

Een van zijn eerste grote herinneringen gaat terug naar de Nationale Tentoonstelling van 1960.
Daar behaalde een viertal trekpaarden van verschillende eigenaren de eerste prijs. De
buitenste paarden van dat viertal waren van zijn vader. Voor de jonge Ben maakte dat grote
indruk en het versterkte zijn band met het ras.

In 1962 was zijn vader opnieuw aanwezig op de Nationale Tentoonstelling, dit keer als jurylid
voor trekpaarden en haflingers. Ben herinnert zich nog goed hoe zijn vader hem speciaal van
school kwam ophalen zodat hij dit bijzondere evenement kon meemaken. “Dat was natuurlijk
geweldig,” vertelt Ben. “Zoiets vergeet je niet.”

Zijn eigen actieve rol binnen de paardenwereld begon niet veel later. In 1964 vervulde Ben zijn
eerste officiéle functie als ringmeester. Daarmee zette hij de eerste stap in een lange loopbaan
binnen de organisatie van het stamboek.

De bestuurlijke betrokkenheid groeide in de jaren daarna verder. In 1984 werd Ben bestuurslid
van de afdeling Zeeland. Vier jaar later, in 1988, trad Ben toe tot het hoofdbestuur en het
dagelijks bestuur van de toenmalige KVNT. Zijn inzet en ervaring bleven niet onopgemerkt. In
1996 werd Ben vicevoorzitter en in 1999 algemeen voorzitter. Deze functie vervulde hij negen
jaar lang, waardoor hij vier keer de Nationale Tentoonstelling als voorzitter mocht meemaken.

Een bijzonder moment in die periode was de Gouden Jubileumtentoonstelling in 1998. Ter
gelegenheid van dit jubileum werden er verschillende speciale activiteiten georganiseerd.
Vanuit de vier windrichtingen van Nederland vertrokken aangespannen wagens en ruiters te
paard die een week onderweg waren richting de Nationale. Deze tochten trokken onderweg
veel aandacht en waren een mooie manier om de Nationale Tentoonstelling te promoten en
het trekpaard en haflinger bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Na zijn negenjarige voorzitterschap werd Ben, als blijk van waardering voor zijn grote inzet en
betrokkenheid, benoemd tot erevoorzitter van de KVTH. Ook daarna bleef hij nog lange tijd
betrokken: tot en met 2018 was Ben adviseur van de vereniging.

Naast zijn inzet binnen de vereniging vervulde Ben ook verschillende functies binnen de
bredere paardenfokkerijsector. Zo was Ben van 1999 tot 2003 lid van de Koepelfokkerij. Van
2003 tot 2008 maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Vereniging Koepel Fokkerij.
Daarnaast was Ben van 2006 tot 2008 lid van de Sectorraad Paarden, waar hij zich inzette
voor de belangen van de paardenhouderijin Nederland.

Tijdens zijn bestuursperiode onderhield Ben ook een goede band met Vereniging De
Aangespannen Haflinger. Dat was niet toevallig: naast trekpaarden had hij zelf ook haflingers.
Uiteindelijk kwam daar een einde aan toen hij zijn bedrijf be€indigde en zijn laatste merrie



“Elise van Reigersbosch” verkocht. Tot zijn grote vreugde leeft deze merrie, ondanks haar hoge
leeftijd van nu 20 jaar nog steeds.

Wanneer hem wordt gevraagd welke Nationale Tentoonstelling voor hem de mooiste
herinnering is, vindt Ben het moeilijk om er één te kiezen. “Eigenlijk is elke nationale bijzonder,”
zegt hij. Toch noemt hij het jaar 2000 als een extra speciaal moment. Tijdens die editie vond
namelijk de vergadering van de Wereld Haflinger Vereniging plaats en Nederland was gastland.
Dat gaf het evenement een internationaal en bijzonder karakter.

Door de jaren heen zijn er natuurlijk ook paarden die hem speciaal zijn bijgebleven. Namen die
hij met warmte noemt zijn onder andere Resy van Reigersbosch, Oscar van Wiene
en Jenny van de Bunderhoeve

Voor Ben is het duidelijk: de trekpaardenwereld en de haflingers is niet alleen een hobby, maar
een levenslange passie die begon in zijn jeugd en hem tot op de dag van vandaag dierbaar is.

Trekpaardmerrie Jenny van de Bunderhoeve, het eerste paard dat Ben als veulen heeft
gekocht, later is deze merrie kampioen geworden op de Zeeuwse Dag van het Paard in
Zeeland.



